
Zes uur, de een komt net thuis van zijn werk, de ander is onderweg vanuit 
zijn werk naar huis, nog een ander staat in de keuken druk bezig het eten te 
bereiden, weer een ander geniet van het lekkere eten.  
Iedere familie heeft andere gewoontes, zes uur betekend voor de meeste 
mensen etenstijd, maar niet voor iedereen. 
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Bij ons thuis hebben we geen vaste etenstijd. We eten meestal later omdat mijn 
ouders vaak na zessen pas thuis komen of in verband met gitaarles of training 
van mijn zusje.
Tijdens het maken van mijn foto’s viel het me op dat ik maar een enkele familie 
dinerend aan de eetkamertafel kon vastleggen. Het eten aan een eetkamertafel 
is iets dat veel families niet meer doen, ook in ons gezin doen wij dit amper. We 
eten veel vaker voor de televisie dan aan de salontafel. Aan tafel praten dan vaak 
over hoe onze dag is verlopen. 

“Een creep voor mijn raam”.
Met deze foto’s wilde ik momenten van verschillende gezinnen in mijn wijk om 
zes uur vastleggen. Omdat de meeste gezinnen niet graag een vreemde in huis 
wilde die foto’s van hen maakt moest ik dit van buitenaf doen wat een beetje 
mysterieuze maar toch sfeervolle beelden opleverde.  
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